
DE HERINNERINGEN VAN CEES EN JOSE LIGTHART 

 

Onze herinneringen aan meer dan 30 jaar Watergras 
 

Sinds ruim twee jaar wonen wij niet meer in de Watergrasbuurt, waar we 

sinds 1978 gewoond hebben. En soms gaan onze gedachten dan ook nog 

wel eens terug naar “die goeie ouwe tijd”. 

 

Toen wij pas in de wijk woonden had de bewonersvereniging nog niet de 

beschikking over “het zaaltje”, maar er werd al wel het nodige 

georganiseerd. Bijvoorbeeld een bingo-avond in de Regenboogschool. 

Zoals gezegd; wij woonden er nog maar pas en wilden graag de mensen uit 

de wijk wat beter leren kennen. Dus wij, vol goed moed, naar de school. 

We kochten lekker veel bingo-kaarten, des te meer kans, nietwaar! Nou dat 

lukte! We kregen op een gegeven ogenblik van een paar medespelers, de 

opmerking: “dat kan niet, hè! Nog maar pas in de wijk en dan met alle 

prijzen ervan door gaan!’  

 

Later, toen we wel gebruik konden maken van het zaaltje, kwam, zo rond 

begin december, Sinterklaas op bezoek. Hij reed eerst een rondje door de 

wijk, luid toegezongen door alle kinderen uit de wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daarna ging het feest door in het zaaltje. Met natuurlijk pepernoten, 

voorlezen uit het grote boek en cadeautjes. De kinderen vonden het één 

groot feest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Koninginnedag is er een paar keer een ‘versierde fietsen’ wedstrijd 

gehouden. Onze oudste had zijn fiets prachtig versierd, met slingers van 

crèpe-papier. Helaas was het nogal regenachtig die dag, zodat het crèpe-

papier er al gauw heel zielig bij hing. Maar dat mocht de pret niet drukken. 

Op het Watergraseiland (dat toen nog heel kaal was) was de jurering en de 

prijsuitreiking. En waarschijnlijk ook nog wel een traktatie voor iedereen. 

 

 

 

 

En met Pasen werden er eieren verstopt op het eiland. De begroeiing was 

toen nog jong en dus heel klein, zodat de kinderen al gauw met emmertjes 

vol met de gevonden eieren aankwamen! De organisatie had moeite gehad 

om de eieren echt goed te kunnen verstoppen. 

 



Zo herinneren wij ons bijvoorbeeld ook nog dat er diverse jaren, op 

Hemelvaartdag, een fiets- dan wel puzzelrit georganiseerd werd. Het was 

altijd weer een feest om door ons mooie Groene Hart te fietsen, en 

ondertussen goed op te letten natuurlijk, om alle vragen van de puzzelrit, 

zo goed mogelijk te beantwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het tijdperk van vóór Marktplaats, hebben wij zelf een aantal keren een 

schaatsenruilbeurs georganiseerd. Zodra het begon te vriezen kregen we al 

de kriebels. En als de vorst aanhield, was het zaak om zo snel mogelijk 

flyers te maken en die rond te laten bezorgen door de hele wijk, zodat op 

zaterdag iedereen in de gelegenheid was om zijn, wellicht te klein 

geworden schaatsen, te ruilen voor een grotere maat. 

 

 

 



 

In die jaren hebben we ook een aantal wintersportbeurzen gehouden. Er 

werd dan van alles ingebracht: ski’s, ski-kleding, langlaufski’s, sleetjes, 

schaatsen enz. En aan het eind van de dag gingen de meeste mensen dan 

weer voldaan naar huis met hun gekochte spullen. 

 

Een ander groot succes was de fietsen (en andere rollende voorwerpen) 

beurs. Op een mooie zaterdag verwisselden dan vele fietsen, 

kinderwagens, rolkoffers enz. van eigenaar. 

 

En dan niet te vergeten: de fietsverlichtings-reparatie-dagen, die 

georganiseerd werden door Buurtpreventie. Ook dan werden er vele fietsen 

binnengebracht. Die dan door een groepje deskundige vrijwilligers weer 

werden voorzien van goed werkende verlichting. 

 

Dit waren zomaar wat herinneringen aan onze mooie tijd in de 

Watergrasbuurt. 

 

Cees en José Ligthart 

 

 

 

 

 

 


